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Voorganger: Prof. Frans Van den Brande 
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we bereiden ons in stilte voor op de dienst (de kerkenraad komt binnen) 

 
welkom 
 
aansteken van de kaarsen en het openleggen van de bijbel 

–  de gemeente gaat staan  – 
 
gebed 
 
korte bezinning (ouderling)  

– de gemeente gaat zitten – 
 
lied 577: 1 cantorij 2 allen 

1. O wereld, zie uw leven 
hoog aan het kruis geheven, 
uw heil zinkt in de dood. 
De eersteling van allen 
laat stil zich welgevallen 
verdrukking, slagen, hoon en spot. 
  

2. Wie heeft u zo geslagen, 
waarom moest Gij verdragen 
die bitterheid en pijn? 
Gij zijt toch zonder zonde, 
toch niet in ‘t kwaad gebonden 
als wij en onze kind’ren zijn. 

 
korte bezinning (voorganger)  
 
lied 577: 3 allen 

3. Ik ben het, ik moest boeten, 
Met handen en met voeten 
Genageld aan uw kruis. 
O Here, die uw leven  
voor mij hebt prijsgegeven  
gedenk mij in het paradijs. 

 
LIJDENSVERHAAL volgens Johannes: 18 en 19 
 
Johannes 18: 1-11 
 
Lied 587: 1 cantorij 

1. Licht voor de wereld, geeft U zich gevangen 
in deze nacht van duistere belangen? 
Ik zoek U, Heer, en vraag U: maak mijn oren  
heel om te horen. 

 
 
 
 



 
 
 
Johannes 18: 12-27 
 
Lied 587: 2 allen  

2. Eén mens moet sterven om een volk te redden. 
Door uw gehoorzaam lijden kan ik verder,  
warm ik mij aan uw liefde die niet loochent  
Open mij ogen. 

 
Johannes 18: 28-40 
 
Lied 587: 3 allen  

3. Hemelse koning, door God uitgekozen,  
waarom staat U terecht als rechteloze. 
U hebt geen schuld, de waarheid is geschonden. 
U draagt mijn zonden. 

 
Johannes 19: 1-16a 
 
Lied 587: 4 allen  

4. Hier is God zelf, ontdaan van alle glorie 
De mens die uit de hemel is geboren. 
Ik ben de gesel die Hem openhaalde,  
ik laat hem vallen. 

 
Johannes 19: 16b-30 
 
Tijdens het volgende lied worden de kaarsen gedoofd 
 
Lied 576b: 1 cantorij, 2 allen  

1. O Haupt voll Blut und Wunden, O hoofd vol bloed en wonden,  
voll Schmerz und voller Hohn, bedekt met smaad en hoon,  
o Haupt, zum Spott gebunden  o hoofd zo wreed geschonden,  
mit einer Dornenkron;  uw kroon een doornenkroon,  
o Haupt, sonst schön gezieret  o hoofd eens schoon en heerlijk mit höchster Ehr 
rund Zier,    en stralend als de dag,  
jetzt aber hoch schimpfieret;  hoe lijdt Gij nu zo deerlijk! 
Gegrüszet seist du mir.  Ik groet U vol ontzag. 

 
2. O hoofd zo hoog verheven,  

o goddelijk gelaat,  
waar werelden voor beven,  
hoe bitter is uw smaad!  
Gij, eens in ’t licht gedragen, 
door engelen omstuwd, 
wie heeft U zo geslagen, 
gelasterd en gespuwd? 

 
 
  



 
 
 
Johannes 19: 31-37 
 
 
Lied 587: 6 allen  

6. Zing met de psalm: geen woord is er gebroken –  
de waarheid is gezien om te geloven 
Daarom Heer Jezus, met de ooggetuige  
wil ik mij buigen. 

 
Johannes 19:38-42 
 
korte stilte 
 
lied 590: allen  

1. Nu valt de nacht. Het is volbracht: 
de Heer heeft heel zijn leven 
voor het menselijk geslacht 
in Gods hand gegeven. 
 

2. De wereld gaf Hem slechts een graf,  
zijn wonen was Hem zwerven; 
al zijn onschuld werd Hem straf  
en zijn leven sterven 

 
7. Hoe slaapt Gij nu, die men zo ruw 

aan ‘t kruishout heeft gehangen. 
Starre rotsen houden U, 
rots des heils, gevangen. 

 
 
gebed 
 
cantorij: Choral J.S. Bach ‘‘ O große Lieb’, o Lieb’ ohne Maße ‘‘ 

O große Lieb, o Lieb ohn alle Maße,  

die dich gebracht auf diese Marterstraße!  
Ich lebte mit der Welt in Lust und Freuden, 
und du mußt leiden! 

 
stilte  
 
dimlicht in de kerkruimte 
 
HEENZENDING 
 
 


