
Liturgie voor de kerkdienst voorafgaande aan de begrafenis van 

mevr. Fija de Heer – de Heer. 

5-6-21 te Papendrecht.   -   29-1-2024 te Hoogerheide. 

  

  
Binnenkomst tijdens orgelmuziek 

 
            Er worden kaarsen aangestoken 

 
Begroeting 

 
Samenzang: psalm 23.b. : 1, 2 en 5.   

1. De Heer is mijn Herder! 
'k Heb al wat mij lust; 
Hij zal mij geleiden 
naar grazige weiden. 
Hij voert mij al zachtkens 
aan waat’ren der rust. 
 

2. De Heer is mijn herder! 
Hij waakt voor mijn ziel, 
Hij brengt mij op wegen  
van goedheid en zegen,  
Hij schraagt me als ik wankel, 
Hij draagt me als ik viel. 
 

5. De Heer is mijn Herder! 
Hem blijf ik gewijd! 
'k Zal immer verkeren 
in 't huis mijnes Heren: 
zo kroont met haar zegen 
zijn liefde me altijd. 

 

 
Gebed 

 
            In memoriam door Ger de Heer. 

 
CD muziek: Wonderlijke liefde - Dana Winner 

 
            Herinneringen aan oma door kleinkinderen Thierry en Kyona 

 
CD muziek: Zo zal het zijn - Rob de Nijs 

 
            Jacques van Loon spreekt namens de vereniging oud Fokker employés. 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=07YITAuS2yQ
https://www.youtube.com/watch?v=sS2UuWX9nBA


            Bijbellezing Psalm 23 en Romeinen 8 : 38 + 39. 

 
Samenzang: psalm 90.a. : 1, 3, 4 en 6.   

1. O God, die droeg ons voorgeslacht  
in nacht en storm gebruis,  
bewijs ook ons uw trouw en macht,  
wees eeuwig ons tehuis! 
 

3. Gij zijt, van vóór Gij zee en aard’  
hebt door uw woord bereid,  
altijd dezelfde, die Gij waart,  
de God der eeuwigheid! 
 

4. En duizend jaar gaan als de dag  
van gisteren voor U heen,  
een schaduw, een gedachte vaag,  
een nachtwaak, die verdween. 
 

6. O God, die droeg ons voorgeslacht  
in tegenspoed en kruis,  
wees ons een gids in storm en nacht  
en eeuwig ons tehuis! 
 

 

 
            Verkondiging 

 
 
Samenzang: gezang 913 : 1 en 2.   

1. Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des Heren hand, 
moedig sla ik dus de ogen, 
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen, 
Vader wat Gij doet is goed. 
Leer mij slechts het heden dragen, 
met een rustig, kalme moed. 
 

2. Heer ik wil Uw liefde loven, 
al begrijpt mijn ziel U niet. 
Zalig Hij die durft geloven, 
ook wanneer het oog niet ziet. 
Schijnen mij Uw wegen duister, 
zie ik vraag U niet: waarom? 
Eenmaal zie ik al Uw luister, 
als ik in Uw hemel kom. 
 

 
            Dankwoord door Dick de Heer. 

 
 
 



            Slotgebed 

 
slotlied: gezang 704 : 1 en 3.   

1. Dankt, dankt nu allen God 
met hart en mond en handen, 
die grote dingen doet 
hier en in alle landen, 
die ons van kindsbeen aan, 
ja, van de moederschoot, 
zijn vaderlijke hand 
en trouwe liefde bood. 
 

3. Lof, eer en prijs zij God 
die troont in 't licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest 
moet heel de schepping loven. 
Van Hem, de ene Heer, 
gaf het verleden blijk, 
het heden zingt zijn eer, 
de toekomst is zijn rijk. 
 

 

 
            Heenzending en zegen 

 
 
Uitdragen tijdens orgelspel. 
 


