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- Welkom, uitlopend op woorden over licht 

 

- Kleinkinderen steken licht bij Hanneke aan 

We zingen lied 657 uit het Liedboek 2013 

1. Zolang wij ademhalen, 
schept Gij in ons de kracht. 
Om zingend te vertalen 
waartoe wij zijn gedacht: 
elkaar zijn wij gegeven 
tot kleur en samenklank. 
De lofzang om het leven 
geeft stem aan onze dank. 
 

2. Al is mijn stem gebroken,  
mijn adem zonder kracht,  
het lied op andere lippen  
draagt mij dan door de nacht. 
Door ademnood bevangen  
of in verdriet verstild:  
het lied van uw verlangen  
heeft mij aan ’t licht getild. 
 

3. Het donker kan verbleken 
door psalmen in de nacht. 
De muren kunnen vallen: 
zing dan uit alle macht! 
God, laat het nooit ontbreken 
aan hemelhoog gezang, 
waarvan de wijs ons tekent 
dit lieve leven lang. 
 



4. Ons lied wordt steeds gedragen 
door vleugels van de hoop, 
het stijgt de angst te boven, 
om leven dat verloopt. 
Het zingt van vergezichten, 
het ademt van uw Geest. 
In ons gezang mag lichten 
het komend bruiloftsfeest. 
 
 

- Gebed 

Stef Bos zingt: “De weg” 

Niet meer zien wat er niet is                                                              

en alles weg wat in de weg staat                                                             

Met een glimlach kijken naar wat was                                                    

en zien dat het allemaal voorbij gaat. 

Niet meer jagen op die spoken                                                            

Niet meer mee gaan met de tijd                                                        

Niet meer doen wat je niet doen wilt                                                   

om geen spelbreker te zijn 

Volg niet de aangegeven richting                                                     

Volg niet de route die je kent                                                                 

De omweg is veel mooier                                                                            

Je ziet meer langs de weg die je niet kent 

 



Geen gelijk meer om te krijgen                                                      

Geen barricade in je hoofd                                                                 

Geen waarheid en geen stelling te bewijzen                                

Alleen nog doen wat je gelooft 

Volg niet de aangegeven richting                                                        

Volg niet de route die je kent                                                                   

De omweg is veel mooier                                                                           

Je ziet meer langs de weg die je niet kent 

Leren los te laten wat toch al is verloren                                       

Jezelf niet anders voordoen                                                                

om ergens bij te horen                                                                                

Je dromen blijven volgen                                                                     

Niet bang zijn voor het einde                                                              

Kijk maar naar de wolken                                                                      

en zie hoe ze verdwijnen 

Volg niet de aangegeven richting                                                      

Volg niet de route die je kent                                                                 

De omweg is veel mooier en duurt langer                                                                         

Je ziet meer langs de weg die je niet kent 

 

- Lezing 1 Korintiërs 13 

 



Youssou N’Dour zingt “Begg Na Leen”, een Senegalees lied 

over vredestichters en vrede van God in de harten van 

mensen. 

 

- Overdenking 

 

Intermezzo op djembé door Maître Arno Willekes 

 

- Herdenking door: 

o Alphons - aansluitend muziek 

o Emke - aansluitend muziek 

o Joshua -  aansluitend muziek 

o Nico, Janny, Riet, Lucy – aansluitend muziek 

o Marjan Brouwer – Non Plus Supra, 

aansluitend muziek 

Cantorij: Lead me Lord 

- Gedachtenisgebed en voorbeden, afgesloten met 

gezamenlijk gebeden Onze Vader 

We zingen lied 839 uit het Liedboek 2013 

1. Ik danste die morgen toen de schepping begon 
Ik danste de dans van de sterren, maan en zon, 
de golvende velden en de deinende zee 
en alles wat ademt, dat danste mee.  



Refrein: 
Dans, dans en doe maar mee met mij. 
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij 
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij  
 

2. De dans werd vergeten en het ritme verstoord; 
het lied van de schepping werd zelden nog gehoord. 
Ik kwam hier op aarde om een gloednieuw begin, 
in Bethlehem zette de dans weer in. 
Refrein  
 

3. Ik danste voor blinden die mij riepen om licht. 
Ik gaf aan verschopten een stem, een nieuw gezicht. 
Ik danste voor kinderen, de koning te rijk.  
Ik danste het lied van de gerechtigheid. 
Refrein 

4. De dans leek te breken, maar ik deelde het brood. 
Ik danste uit liefde, veel sterker dan de dood. 
Die liefde leeft in je nu ik dans met jou,  
de dans van de schepping, de dans van trouw. 
Refrein 
 

Cantorij: An Irisch Blessing 

 

 

 



Woorden van afscheid 

Zegen 

Mededelingen 

Hanneke wordt uitgedragen onder begeleiding van djembé 
muziek. 


